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Disclaimer
De informatie in dit boek is niet bedoeld als behandeling van ziekte of psychische onbalans. In het boek is 
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Elke familie, schoolgemeenschap of jeugdbeweging zie ik als een levende, dynamische 
diamant waar het kind centraal staat. Hetzelfde geldt voor een kinderkliniek, een netwerk 
voor bijzondere jeugdzorg of een jongerenevent. Ik nodig je in dit gezinsboek uit om zo 
naar de dynamiek met en rond kinderen te kijken, als naar een prachtig juweel dat zich 
voordurend vormt en omvormt. En wat als we op deze manier durven kijken naar de ganse 
samenleving?
De hele wereld is één grote familie! We zijn namelijk kinderen uit één oerschoot. We zijn 
ook kinderen van Moeder Aarde. Zij is onze diamant! We zijn totaal afhankelijk van haar 
om te kunnen leven. Voortdurend zijn we onderling met elkaar verbonden! Door de social 
media zijn we ons daar meer dan ooit van bewust, of we dat nu prettig vinden of niet. Welzijn 
is daarom niet enkel een persoonlijke aangelegenheid,.maar een sociale. Zelfs wie zich 
anders voelt of geïsoleerd, heeft toch een wisselwerking met de gemeenschap. In families, 
werksfeer, vriendenkring en buurt zijn jong en oud met elkaar voortdurend in beweging. En, 
verlangt niet elke mens diep van binnen om er bij te horen?

Hoe voel jij je in de samenleving? Hoe voelt het kind onder jouw vleugels zich in de wereld? 
Ik heb ontdekt dat kinderen een rijkdom en wijsheid ervaren die grote mensen vergeten zijn. 
Ze weten en doorzien zo veel meer maar hebben er niet altijd woorden voor. Hoewel het 
lichaam klein is, de spirit en kennis is al zo oud als de sterren! Diep van binnen voelt het kind 
de eigen bestemming aan. Misschien herinner jij zelf ook nog hoe dat voelde? In hoeverre 
biedt onze maatschappij ruimte voor die innerlijke schatkist die elk kind bij zich heeft? 
Wij volwassenen dragen ook nog het kind in ons. Herken je bvb. de verlaten baby, rebelse 
peuter of onzekere puber in jezelf wanneer die zich nu en dan laat voelen? In een heel 
kwetsbaar moment, bij plotse veranderingen of verlies, zowel als wanneer we ongeremd van 
het leven genieten en onszelf zijn, voelen we ons als een kind! Kan je dit toelaten als een 
verrijkend en helend gebeuren?
In deze tijd is er veel aandacht voor het thema hoogsensitiviteit. Sommige mensen en kinderen 
blijken gevoeliger dan anderen. Dat vraagt extra zorgzaamheid wat betreft levensstijl en 
sociale omgang. Hoewel het erkennen van ‘anders’ zijn kan helpen in de richting van 
aangepaste begeleiding, dienen we omzichtig om te springen met etiketteren als ‘probleem’ 
of als ‘speciaal’.  Heeft uiteindelijk niet iedereen een specialiteit en een zwakke plek? Wat 
latent is kan plots in de aandacht komen door een ingrijpende gebeurtenis in het leven. Dat 
in deze tijd bvb. meer en meer mensen een fijngevoeligheid in zichzelf en in hun kinderen 
erkennen, betekent in mijn zienswijze dat er meer aandacht gaat naar de innerlijke wereld 
en meer ruimte is voor het unieke pad van ieder mens. Gevoeligheid kan je als een zwakte 
ervaren als er geen ruimte voor is. Zie je de waarde ervan en krijgt het een plaats, dan blijkt 
het een talent te zijn.
De essentie van Kinderdiamant is voor mij: te midden het kwetsbare de sterkte en het 
potentieel kunnen zien en voeden. Kinderdiamant is het kostbare in elke mens en in het leven 
zelf! Elk kind brengt ook de volwassene in voeling met zichzelf, de eigen puurte, eenvoud, 
onschuld en verwondering. Wat is werkelijk het belangrijkste in jouw leven? Wat sprankelt 
er van waarde in dit moment?
Kinderdiamant nodigt jou uit om te verkennen en zo altijd weer nieuwe facetten van jezelf 
en het leven te ontdekken, met oog voor de totaliteit en ook de niet tastbare aspecten van 
de realiteit. Je bent je dan bewust van de vele kleine en grote wonderen. Datgene wat je te 
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midden de tred van het dagelijkse leven doet glimlachen, danken, huilen en hopen, dat mag 
jij koesteren als een kostbare diamant, één waarvan de diepe waarde nooit vergaat!
Zowel in mijn persoonlijke ervaring als moeder en omi, als in het begeleiden van mensen 
en groepen herken ik hoe kinderen ervoor zorgen dat het beste in volwassenen naar boven 
komt. Samen met kinderen wordt er intens geleefd en genoten. Tegelijk brengen zij ook een 
pittig proces van klieven en polijsten op gang, waardoor volwassenen flinke porretjes krijgen 
om te groeien en dappere keuzes te maken. Ik heb veel mensen zelfs totaal herboren weten 
worden of een grote wending zien maken. Uitdagingen en beproevingen zoals bvb. een ziekte, 
handicap, woedefase of het sterven van een kind vuurt een soort evolutie aan die verder gaat 
dan wat je kan begrijpen. Het onschuldige roodkapje of sneeuwwitje wordt belaagd door 
de boze ‘wolf’, de ‘giftige appel’. Dat is geen makkelijk pad in een mensenleven, maar wel 
groots. Daarvoor hebben ouders en begeleiders van kinderen en jeugd ook elkaars steun 
nodig.
Kinderdiamant betekent voor mij ook de evoluerende realiteit zien waarin het kind centraal 
staat en er vol toewijding mee aan bouwen. Een dans van talenten en waarden, creatieve 
mogelijkheden en vaardigheden, praktijkervaring en nieuwe visie wordt gedragen door een 
duurzame dynamische structuur. In dit samen onderweg zijn brengt ook het spiegelen naar 
elkaar een grote rijkdom voor wie er mee aan de slag wil gaan. Wat is jouw verborgen 
potentieel? Wat schuif je weg? Waar mag je aan schaven? Een boeiend traject!
Dit boek durft jong en oud, fantasie en ervaring, lief en leed, het tastbare en transcendente als 
facetten zien van één geheel. Zo wil ik graag bijdragen aan het kunstwerk dat mij verbaast 
overal waar kinderen thuis zijn: familiekring, onthaalgezinnen, klasjes, creches, crea- en 
zelfhulpgroepen, jeugd- en sportverenigingen ... Er leeft daar een zelfgenezend en zelfsturend 
gebeuren waar we veel uit kunnen leren! Soms wordt door gebeurtenissen overduidelijk de 
vinger op de wonde gelegd. Soms dienen we dieper, onder de oppervlakte te speuren en heel 
aandachtig te luisteren en te voelen. 
Kinderen zijn rechtuit als het gaat om blootleggen van de waarheid. Ze zijn natuurlijke 
healers en meestal heel flexibel waar het om verandering gaat.
En, wat doen wij volwassenen er aan om Moeder Aarde als een levende Diamant van een 
Paradijs na te laten in de handen van onze jeugd?

Een overzicht en enkele wegwijzers
Ik zie dit boek als een vriend en reisgids, een kleine encyclopedie over gevoel en 
levenskwaliteit, eentje die mee groeit met jou en je kind(eren). Heb jij een hart voor kinderen 
en dus ook voor het kind in jezelf? Wat als het speels wijze of schijnbaar onmogelijke meer 
ruimte krijgt? Verhalen en sprookjes spreken een wereld van gevoel aan die soms bedolven 
raakt onder de drukte van het leven. Ben je klaar om de deur te openen naar een verborgen 
schatkist? Dit was mijn startdoel bij het in vorm gieten van dit boek. Ik ontdekte dat wat onze 
kinderen meest nodig hebben is: oprechte, liefdevolle volwassenen om zich heen! 
Je kan in dit boek grasduinen, dagdromen en stukjes lezen voor dagelijkse innerlijke voeding, 
bvb. als jouw eigen bedtijd verhaal. Je kan het blad voor blad van bij het begin doorlopen, 
zoals een leesboek. Of, zoals velen doen met mijn andere boeken: het open laten vallen, 
kijken wat er staat en ontdekken dat het aansluit bij jouw ervaring van het moment! De 
inhoudstafel brengt je als praktische gids bij een thema dat je interesseert. Het hoofdstuk 
Lichtparels voor volwassenen geeft inzicht dat voor iedereen van pas komt, samen met 
essentiële stukjes coaching voor ouders en wie gezinnen begeleidt.
Naar de kinderen zelf toe raad ik aan voor te lezen en terwijl open te staan voor de gevoelens 
en eigen fantasie van het kind.  Er kan ruimte zijn voor gesprek en tekenwerk.  Lees een 
kinderverhaal eerst zelf zodat je er voeling mee hebt! Je kan het ook benutten als inspiratiebron 
wanneer je een helpend gebaar wil brengen rond iets wat een gezin meemaakt. De leeftijd 
staat vermeld in de inhoudsopgave. In de verhalen heb ik heel veel echte levenservaringen 
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verweven van mezelf, met onze kinderen, kleinkinderen en gezinnen die ik heb begeleid in 
mijn healing- en coachingpraktijk.
Sommige kleuterverhaaltjes zijn gewoon schattig en leuk. Fantasie en dagelijkse gevoelens 
omarmen elkaar. Dat verwarmt, bvb. voor het slapengaan en het kan ook helend zijn. 
Anderen verhaaltjes dragen een kleine wijze boodschap, bvb. die met kabouterbos en de 
Kristallen. De Bachbloesems en hun sprookjes kunnen zowel kleuters als ouders helpen om 
met geblokkerde gevoelens en gedrag om te gaan. 
De Engelenverhalen gaan over leuke en minder leuke ervaringen die bij het leven horen en 
de Engelenhulp die we erbij kunnen krijgen. Deze verhalen zijn ideaal vanaf de basisschool 
leeftijd. Sommigen kinderen zullen ze zelf willen lezen. Voor mij zijn Engelen een realiteit 
die ik beleef, niet aan religies gekoppeld. In mijn boek “Gevleugeld Hart” heb ik het daar 
uitgebreid over. Maar wie dit niet zo ervaart is vrij het als een fantasie element mee te 
nemen, net zoals Feeën en kabouters.
Sommige verhalen bvb. de Avonturenverhalen voor kids vanaf 8 /9 jaar, kunnen zij zelf 
lezen. Er zit spanning maar ook levenswijsheid in vanuit verschillende culturen. Ook de 
kracht en pracht van dieren komt erin naar voor. Kinderen zullen vanzelf associaties maken 
met hun eigen leven, maar ook fantaseren, bvb. een verhaal een andere wending geven. 
Kinderen vanaf 12/13 jaar kunnen –  denk ik – alles wat in dit boek staat begrijpen, er 
mee werken en er over fi losoferen. Interesses kunnen heel erg verschillen van kind tot kind. 
Ideeën kunnen komen en gaan. Vragen hoeven geen pasklare antwoorden. Fijn wanneer 
kinderen hun eigen visie kunnen delen en verder verkennen wanneer de tijd daar rijp voor is.
Ik heb ervaren dat jongeren het ‘Wellness menu voor de Jeugd’ zelf prima kunnen benutten. 
Soms heeft een jongere hiertoe aanmoediging nodig. Ideaal is samen met hen de processen 
te doorlopen of te zorgen voor een klankbord en gesprek met leeftijdsgenoten.
Liedjes op oude melodieën en verzen, vallen vooral in de smaak bij peuters en kleuters. 
Het repetitieve, vertrouwde en ritmische geeft hen veiligheid. Wat langere liedjes en 
verzen hebben een boodschap. Die kunnen kleur geven aan thema-dagen in basisschool en 
in jeugdbeweging. Kinderen laten inkleuren, tekenen, schrijven en praten moedig ik aan. 
Zowel voor jezelf als voor hen is het daarom leuk om bij dit boek een groot tekenblok en/
of dagboek te voorzien. Veel kinderen vinden samen doen het allerfi jnst en het verlevendigt 
onze band met hen.
In de meeste verhalen is het verkennen van hulpbronnen van Hemel en 
Aarde verweven. Met Hemel bedoel ik de subtiele, transcendente realiteit 
bvb. Engelen en Feeën. Met Aarde bedoel ik de tastbare levensvormen 
vol energie zoals stenen, bloemen, bomen, water, dieren. Sommigen kan 
het interesseren dat er in enkele delen concreet en informatief uitgewijd 
wordt bvb. over Kristallen. In mijn boek “Kristallen Poort” ga ik hier dieper 
op in. Welke van deze diverse krachtbronnen jij beleeft als realiteit of als 
fantasiewereld, is – zoals ik al aangaf – jouw vrijheid.
Ik ben iedereen van mijn speelbord die mee in de pen is geklommen voor 
“Iedereen wijs” heel dankbaar. Voor mijzelf is dit het meest 
ontroerende deel, een kostbare, levende Kinderdiamant!  
Ik hoop dat je ‘smelt’ bij deze persoonlijke getuigenissen 
uit het leven gegrepen en bij de tedere sprookjes van 
enkele cursisten uit mijn jaartraininggroepen! Wie weet 
schrijf jij daarna ook jouw eigen verhaal!
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Kinderdiamant

Hart aan hart, sterrenvonken stralen!
 Laten we onze kostbare diamanten boven halen

om samen wijs en respectvol te groeien...
om als bloemen in het zonlicht open te bloeien!

We geven liefdevolle zorg en leven gezond.
We hebben onze voetjes stevig op de grond!

De natuur en de Engelen kleuren onze dag!
Moeder Aarde tovert op ieder gezicht een lach!

Van top tot teen van het leven genieten
met vlinders in de buik en fijne voelsprieten.

Een pluim voor jou, een pluim voor mij!
Ieder zingt haar lied als een vogel zo vrij!

En als er tranen zijn en dalen van pijn,
is Kinderdiamant ons medicijn:

 luisteren, voelen en samen blijven bouwen!
Het edelste Kristal dat heet ‘vertrouwen’!
De Eenhoorn wijst met zijn gouden hoorn
door de uitdaging heen een helder spoor!

Wij herkennen het licht in elkanders ogen,
het vuur dat ons altijd heeft voortbewogen!
Sterk als Kristal en rustig als de bomen
vervullen we samen onze wijze dromen!

Het maakt niet uit of je lichaam oud is of jong,
allemaal komen we uit dezelfde Bron.

Moeder Aarde juicht, ze heeft ons lang verwacht.
Nu openen we onze vleugels met vriendelijke kracht!

We verweven onze lach met klaterwater en wind
en zingen ‘welkom thuis’ aan ieder mensenkind!

Oude rugzakken vallen af in de dans door de Poort
naar het sprankelend geluk dat bij ons hoort!


