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MONDGEBLAZEN GELUKSSYMBOLEN 

APACHE TEARS 
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Indianen spreken al sinds de eerste zwart-wit films tot  de verbeelding, er zijn er 

niet veel meer over maar in  het Zuidwesten van de U.S.A. wonen er in reserva-

ten nog  enkele van stammen die vaak van de Apache afstammen. Een van deze 

groepen staat bekend om de vervaardiging van prachtige kunstwerken van 

natuurlijke producten. Ze maken zogenoemde “Apachetranen” van geweldig 

mooi zwerfhout waar men mond geblazen tranen op blaast. Deze bollen die een 

unieke gelijkenis vertonen met Andara obsidiaan (en volgens mineralogen uit 

dezelfde mineralen zijn opgebouwd) worden door enkele Apache vakmensen 

met de mond tot fantastische objecten geblazen waar je zeer duidelijk de obsidi-

aankleur in terug kunt vinden. Deze uiteindelijke objecten staan in de Indianen 

wereld bekend als ultieme geluksbrengers en worden vaak op een mooie plek in 

de woning neergezet en ook worden ze gebruikt bij rituelen.  In de volksmond 

spreekt men van Indianenvazen omdat in het westen men deze objecten inder-

daad zo gebruikt.  Het staat een ieder natuurlijk vrij om een toepassing te 

zoeken voor deze kunstwerken en inderdaad zijn ze ook met bloemen mooi. De 

indianen zelf bewaren er kleine rituele voorwerpen in en andere kleine dingen 

gebruikt bij rituelen zoals hout,, botjes, veren en alles waar men een betekenis 

aan toekent.  Met de aankoop van een “Apachetraan” helpt u mee om de India-

nen een inkomen te geven waardoor er voor hen weer een goede toekomst 

mogelijk is. 

 

 

Indians speak since the first black and white films to the imagination, there are 

not many of them left but in the Southwest of the USA in reservations still live 

some of the descendants of ancient Apache tribes. One of these groups is known 

for producing beautiful works of art from natural products. They are called 

"Apache Tears" made of amazing beautiful drift wood where mouth blown tears 

have been blown on. These bulbs have a unique resemblance to Andara obsidian 

(and are constructed according to mineralogists from the same minerals) and by 

some Apache professionals blown by mouth blown into fantastic objects in 

where you can find very apparent the obsidian color. This final objects are 

known in the Indian world as the ultimate lucky charms and are often put down 

on a nice place in the home and also they are used in rituals. Often people call 

this Indian vases because in the western world one actually uses these object as 

vases.  Anyone is of course free to seek an application for these artworks and 

indeed they are beautiful with flowers. The Indians themselves keep small ritual 

objects and other small items inside used in rituals such as wood,, bones, feath-

ers and all that one assigns a meaning to. With the purchase of an "Apache Tear" 

you are helping to give the Indians an income allowing them to have a good 

future again. 

www.timmersgems.com 


